Leeuwen Jan v

Bericht van overlijden 2013/05 Oosterbeek,
19 mei 2013

Geachte collega’s,

Dankbaar voor een lang en toegewijd missionarisleven, delen wij u mede dat op het Hoogfeest van Pinksteren
om 11.50 uur in Missiehuis Vrijland te Oosterbeek op de leeftijd van 85 jaar is overleden

Father Jan van Leeuwen

Missionaris van Mill Hill

Moge hij rusten in vrede

Johannes Antonius van Leeuwen werd geboren op 14 maart 1928 te Haarlemmermeer in het kroostrijke gezin
van vader Jan van Leeuwen en moeder Gerardina Beijk. Jan had negen broers en negen zussen.

Op 14 jarige leeftijd, in 1942, begon Jan zijn opleiding tot priestermissionaris op het kleinseminarie van Mill Hill
in Hoorn en verhuisde vervolgens in 1947 naar Haelen waar hij zijn middelbare studies voltooide. Daarna
volgden twee jaar filosofie in Roosendaal. En van 1951 tot 1955 volgde hij de opleiding theologie in St Joseph’s
College, Mill Hill, Londen.

Op 10 juli 1955 werd hij tot priester gewijd door Kardinaal Griffin, waarna hij werd benoemd naar de
Filippijnen.

Zijn hele actieve leven heeft Jan zich ingezet in de Filippijnen, als pastor op een hele reeks plaatsen, zoals o0.a.
Hamtik, Tanza, Bugasong, Casay, San José, Belison en Anini-y. In Guisijan stond hij aan de wieg van een nieuwe
parochie, en zorgde voor de aanleg van de nodige infrastructuur. Vele jaren fungeerde hij ook als
ziekenhuispastor in St Paul’s Hospital, lloilo.

Eenvoudig in de omgang stond Jan dicht bij de gewone mensen in de ‘barrio’s’. Al gauw werd hij ‘karbouw sang
Dios’ — ‘buffel van God’ genoemd, een bijnaam die hij met een tikkeltje zelfspot graag overnam. Net als dit
onverstoorbare trekdier zwoegend in de Filipijnse rijstvelden zo ploegde Jan gestaag zijn voren op de akker van
de Heer. Zijn eenvoudige, diep menselijke pastorale zorg en begaan zijn met mensen maakten hem tot een
geliefde persoonlijkheid.

In 1998 keerde hij terug naar Nederland en werd hij benoemd als pastor in het Zorgcentrum “Roomburgh” in
Leiden.

In augustus 2005 kwam hij naar Vrijland waar hij kort na de liturgische viering van de komst van de Heilige
Geest in alle rust is overleden.

Op donderdag 23 mei zullen we in een Eucharistieviering uit dankbaarheid afscheid nemen van Jan. Deze
begint om 11 uur in Missiehuis Vrijland waarna we hem te ruste zullen leggen op onze eigen begraafplaatsalhier.

Correspondentie adres: Namens de Missionarissen van Mill Hill:



Mevr. A. Celemens Nassau Park 45 -2161 KL Lisse A. Eppink -Johannahoeve 4 - 6861 WK
Oosterbeek

In dankbare herinnering aan

Father Jan van Leeuwen

Missionaris van Mill Hill

* 14 maart 1928 + 19 mei 2013

1942 : klein seminaries te Hoorn en Haaien.
1949 : Filosofie in Roosendaal.

1951 : Theologie in Mill Hill.

10 juli 1955: Priesterwijding in Mill Hill.
1955 : Missionaris in de Filippijnen.

1998 : Pastor in zorgcentrum Roomburgh
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te Leiden.
2005 Met pensioen naar Vrijland.
Dat hij moge rusten in vrede

Onze oprechte dank voor uw medeleven en zorg tijdens het leven en na het overlijden van
onze broer, zwager, oom en mede-missionaris, Jan van Leeuwen.

Familie Van Leeuwen Oosterbeeck
Missionarissen van Mill Hill 23 mei 2013

Jan noemde zichzelf altijd: 'karbaw sang Dios' (Gods karbouw) . Hij was dat dan ook: een
harde werker voor de Heer. Hij hield van mensen, jong en oud. Hij kende de taal, Ilongo, goed
en daarmee had hij gemakkelijk contact met iedereen. Hij kon de liturgie laten leven.

Een karbouw maakt niet veel geluid en lacht nog minder. Jan kon dat wel: hij lachte, praatte en
zong veel. Zo werkte hij lange jaren in de grote stad lloilo. Daarna werd hij gevraagd een
nieuwe parochie te beginnen in Guisijan, onder mensen van wie de meesten niet katholiek
waren. Hij bouwde er een kerk en pastorie. Daarna heeft hij in Casay en Egania gewerkt, waar
het werk makkelijker was en hem veel voldoening gaf.

Vanwege gezondheid kwam hij terug naar Nederland waar hij nog een aantal jaren kon
werken als pastor in het zorgcentrum Roomburgh. Ook dit moest hij opgeven en gaan rusten in
Missiehuis Vrijland. Dankzij de goede verzorging kon hij hier nog jaren genieten van het
gezelschap van zijn collega missionarissen.

Geleidelijk aan verloor Jan het contact met zijn omgeving en vaak zei hij dan ook: “ik snap het
niet meer, ik kan het niet meer volgen'

Jan, we hopen dat je nu bij de Heer
alles weer kunt volgen.

Geniet in vrede!



