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Oosterbeek, 12 maart 2013

Geachte collega’s,

Dankbaar voor een lang en toegewijd missionarisleven, delen
wij u mede dat op 12 maart 2013 om 12.50 uur in Missiehuis
Vrijland te Oosterbeek, op de leeftijd van 87 jaar is
overleden

Father Gerard Vermeulen
Missionaris van Mill Hill

Moge hij rusten in vrede

Gerardus Johannes Vermeulen werd geboren op 6 december
1925 te Boskoop in het gezin van Henry Vermeulen en Maria
Blom. Hij had twee broers en drie zussen. Hij genoot zijn
middelbare opleiding op het kleinseminarie van Mill Hill vanaf
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1940 in Hoorn en Haelen. Daarna volgde hij vanaf 1945 de
gebruikelijke twee jaren filosofie, in Haelen en
Roosendaal. In 1947 vertrok bij naar Mill Hill voor zijn
theologische studies in voorbereiding op zijn wijding tot het
priesterschap.

Op 8 juli 1951 werd hij tot priester gewijd in Mill Hill door
kardinaal Griffin.

Datzelfde jaar werd hij benoemd naar India, waar hij een
missionaire opdracht kreeg in het bisdom Nellore en, na de
opsplitsing van dat bisdom in 1972, op het platteland in het
bisdom Kurnool. Hij zette zich in voor mensen in
verschillende dorpen, zoals Badvel, en bouwde een stijlvolle
kerk in Ramadurkam, waar hij het langst verbleef. Naast zijn
pastorale activiteiten maakte hij zich ook dienstbaar door zijn
brede kennis op het vlak van de gezondheidszorg.

In 1982 kwam hij ziek terug naar Nederland en verbleef hij
tijdelijk in Oosterbeek. Midden 1984 aanvaardde hij een
pastorale taak in St Jozefhuis, Heel, als begeleider van
personen met een geestelijke beperking. Hij vervulde deze
taak met veel toewijding tot hij in 2000 met pensioen ging en
besloot te gaan wonen in zijn geboorteplaats Boskoop.
Vandaar kwam hij naar Vrijland in 2006.

Gerard was een gedreven missionaris die, in al zijn eigen
broosheid, heel bijzonder begaan was met de lichamelijk of
geestelijk gekwetste mens, in India en elders.

Op zaterdag 16 maart zullen we in een Eucharistieviering uit
dankbaarheid afscheid nemen van Gerard. Deze begint om 11
uur in Missiehuis Vrijland waarna we hem te ruste zullen
leggen op onze eigen begraafplaats alhier.



Correspondentie adres:
Fam. L. P. Moons-Vermeulen

‘s Gravenbroekseweg 1
2811 GE Reeuwijk

Namens de Missionarissen van Mill Hill:
A.B.M.Eppink

Johannahoeve 4

6861 WJ Oosterbeek

In dankbare herinnering aan
Father Gerard Vermeulen
Missionaris van Mill Hill

* 6 december 1925 + 12 maart 2013

1940 Klein Seminarie in Hoorn.

1945 Filosofie in Haelen en Roosendaal

1947 Theologie in -Mill Bilt

8 juli 1951 Priesterwijding in Mill Hill
1951-1982: Missionaris in India.

1983-1999: Pastor in St Jozefhuis te Heel
1999-2006: Rustend in Boskoop.

2006 : Voor verzorging naar Missiehuis Vrijland.

Dat hij moge rusten in vrede.

Onze oprechte dank voor uw medeleven en zorg tijdens het leven en na het
overlijden van onze broer, zwager, oom en medemissionaris, Gerard Vermeulen.

Familie Vermeulen Oosterboe




Toen Gerard nog op de Mulo zat vroeg de onderwijzer hem 'wat wil je worden?' Hij
aarzelde geen moment: '‘Missionaris!" De oorlog strooide wel roet in de opleiding,
maar uiteindelijk voltooide Gerard zijn opleiding in Mill Hill en kreeg een
benoeming voor het bisdom Nellore, India. Gerard wilde de mensen vertellen over
Jezus. Dat kon je doen met woorden - en dat deed Gerard ook heel graag - maar net
als Jezus liet ook hij zien dat leven niet louter uit woorden bestaat, maar ook uit
daden! Gerard gaf aandacht aan de zieken en zwakken van de maatschappij en zocht
naar manieren om hen te helpen. Hij genas zieken, niet door ze biddend de handen
op te leggen, maar door - na zelfstudie veel geleerd te hebben over medicijnen - als
een 'dokter’ te zijn voor de mensen. Zijn gezondheid dwong hem terug te keren naar
Nederland

Nog 16 jaar kon hij als pastor werken met de geestelijk
gehandicapten in het Jozefhuis te Heel. Gerard genoot van hun
spontaniteit, hun openheid en eerlijkheid. Na een paar jaar
'rusten’ in zijn geliefde Boskoop, trok hij zich terug in
Missiehuis Vrijland.

Naast zijn hobby fotografie en video, hield Gerard zich de
laatste jaren bezig met het opschrijven van zijn visie op het
ontstaan van de wereld en het verhaal van Jezus. Of zijn
theorieén kloppen, zal hij nu weten

Gerard, bedankt, rust in vrede.



